
    Zuiderkerk - Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

10 mei 2026  Voorganger: Drs. R. Stoel 

  Organist: Willy Misker 

  

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Lied 906: 1,2,8 

 

God is tegenwoordig, God is in ons midden, 

laat ons diep in ’t stof aanbidden. 

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 

alles in ons voor Hem neigen. 

Wie de stem / heft tot Hem 

sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder. 

 

God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven 

dag en nacht de engelen loven. 

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 

al de hoge hemelsferen. 

Laat o Heer, / U ter eer, 

ons lied ook U prijzen, 

lof en dank bewijzen. 

 

Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, 

U ten heiligdom gegeven. 

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 

dat Ge in mij uw beeld kunt lezen. 

Waar ik ga zit of sta, 

laat mij U aanschouwen, 

met een stil vertrouwen 

 

Onze hulp……… 

 



Lied 405: 1,2,4. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 

vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

al uwer engelen, onvolprezen Heer. 

 

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 

hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 

drievuldig God, die één in wezen zijt. 

 

Kyriegebed 

 

Lied 413: 1,3 

 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 

 

Gebed voor de opening van het woord 

 

Lezing: Psalm 8 



Lied 216:1,2 en 3 

 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 

Lezing: 2: Marcus 2: 23-28. 

 

Lied 838: 1,4 

 

O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd 

ons aan uw liefde geven. 

Laat ons het zout der aarde zijn, 

het licht der wereld, klaar en rein. 

Laat ons uw woord bewaren, 

uw waarheid openbaren. 

 

Wij danken U, o liefde groot, 

dat Christus is gekomen. 

Wij hebben in zijn stervensnood 

uw diepste woord vernomen. 

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 

en het wordt overal volbracht 

waar liefde wordt gegeven, 

wij uit uw liefde leven. 



Preek 

 

Orgelspel 

 

Stiltegebed + Onze Vader…. 

 

Inzameling van de gaven:    1e Diaconie 2e  Pastoraat en Eredienst 

 

Slotlied 825: 1,2,9 

 

De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

 

Maar Hij die in de aanvang schiep 

de hemel en de aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de ongeëvenaarde, 

woont niet in tempels; er is niets 

dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets 

uit mensenhand aanvaarden? 

 

Hij die rechtvaardig was en stil 

droeg wat Hem was beschoren, 

die stierf, en zie Hij leeft, – Hij wil 

ook in ons zijn herboren. 

Ons leven is in het geding: 

tot onze val en opstanding 

heeft God Hem uitverkoren. 

 

Zegen.  

 

 

 



Amen – Lied 415:3 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 
 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. J. Harms, Leemweg, verblijft in Oldersheem om aan te sterken 

Dhr. A. Guit, Van Ekelenburgstraat, is verhuisd naar het St. Franciscus, K 

202, Burg. Feithsingel 52, Coevorden. 

Mw. J. de Vries-Gankema, Kennedystraat, verblijft in de Bleerinck, 

Spehornerbrink 1, 7812 KA Emmen. 

 

Meeleven, omzien naar elkaar, dat is wat veel mensen helpt om op de 

been te blijven en de moed weer te vinden. We denken aan hen die ziek 

zijn en bidden voor hen. We wensen allen voor wie de dagen moeilijk zijn 

kracht, moed en de troost van onze God toe die de naam HEER draagt: Ik 

zal er zijn en Ik ben erbij. In woorden van A. Bronswijk (uit ‘Van Harte’): 

In de schaduw van je verleden 

in het onzekere van je toekomst 

in de zegen van je daden 

in de last van je onmacht 

leg Ik mijn belofte: 

Ik ben die Ik ben 

 

Open inloop / spreekuur bij ds. Gerda van Vliet 

Dinsdagmiddag van 12.30 – 14.00 uur bent u van harte welkom bij mij in 

de consistorie van de Zuiderkerk. Om even bij te praten of om wat met 

mij te delen of gewoon voor de gezelligheid.  



Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Meulman 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Mevr. D. Schuttrups, Jagerslaan. 

 

Gemeenteavond. 

Woensdag 13 mei 2026 is er een gemeenteavond, aanvang 19.30 uur. 

Aan de orde komen de jaarrekeningen 2025 van Kerk en Diaconie. 

Ook zal de opdracht werkgroep Toekomst besproken worden en de leden 

van deze werkgroep worden voorgesteld. 

U krijgt ook de gelegenheid vragen aangaande onze gemeente te stellen. 

De kerkenraad nodigt u hierbij van harte uit. 

Namens de kerkenraad H. Lanjouw-Ensink, scriba 

 

Inleveren kopij Zuiderklanken. 

De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 13 mei 12.00 uur, bij mevr. 

Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl 
 

Persbericht Kerkasiel Kampen. 

Landelijke kaartactie “Gebruik je stem” roept op: laat gewortelde 

kinderen blijven 

Na het landelijke klokkenluiden van 29 april, waarbij ruim 800 klokken in 

Nederland luidden voor gewortelde kinderen, start Kerkasiel Kampen de 

vervolgactie Gebruik je stem. Met deze actie worden mensen in heel 

Nederland opgeroepen om kaarten te schrijven aan politici in Den Haag. 

De kaarten kunnen worden gericht aan woordvoerders asiel en migratie, 

partijleiders in de Tweede Kamer of aan minister van Asiel en Migratie 

Bart van den Brink. 

Met de kaarten laten kerken, verenigingen, clubs, maatschappelijke 

organisaties en betrokken inwoners samen een duidelijke boodschap 

klinken: laat ze blijven. 

Gewortelde kinderen wonen vaak al jarenlang in Nederland. Ze gaan hier 

naar school, spreken de taal, hebben hier vrienden en voelen zich hier 

thuis. Met de actie Gebruik je stem wil Kerkasiel Kampen hun stem en 

die van betrokken mensen uit het hele land bundelen en zichtbaar maken 

richting de politiek. 

Iedereen kan meedoen. Kerken, verenigingen, jongerenclubs, sportclubs, 

serviceclubs, buurtgroepen en maatschappelijke organisaties kunnen een 
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schrijfmoment organiseren of kaarten klaarleggen voor hun achterban. 

Ook individuele inwoners kunnen een kaart schrijven. 

De geschreven kaarten kunnen per briefpakket worden opgestuurd naar: 

Kerkasiel Kampen Lelystraat 49 8265 BB Kampen 

Wie langskomt bij Open Hof, Het Kerkasiel, kan de kaarten ook 

persoonlijk overhandigen op dit adres. 

Kerkasiel Kampen verzamelt alle kaarten en biedt deze later in één keer 

aan in Den Haag. De kaarten moeten uiterlijk 31 mei 2026 binnen zijn. 

Meer informatie, communicatiematerialen en een lijst met namen van 

politici staan op: https://kerkasielkampen.nl/gebruik-je-stem/ 

 

Aan alle gemeenteleden van de Evangelisch-Lutherse, Hervormde en 

Protestantse gemeenten en Gereformeerde kerken in de classis 

Groningen -Drenthe 

Op zaterdag 16 mei 2026 vindt de Classicale Ontmoetingsdag plaats in 

Beilen. Alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Groningen en 

Drenthe zijn van harte uitgenodigd! 

Het zou heel prachtig zijn als er een brede en talrijke vertegenwoordiging is 

van alle regio’s in Groningen-Drenthe, zodat we van elkaar kunnen leren, 

elkaar kunnen inspireren en samen deze dag kunnen vieren. Tijdens de 

ontmoetingsdag worden ook diverse workshops aangeboden die waardevolle 

impulsen kunnen geven voor het gemeenteleven. Voor meer informatie en het 

programma kunnen jullie terecht op onze website: 

www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/ . Aanmelden kan via deze 

website.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Locatie: Het Valkenhof, Witte Valkenstraat 2, 9411 LG Beilen   

Datum en tijd: 16 mei 2026, 10:00-15:30 uur (met lunch)  

Meer informatie en aanmelden: 

www.classisgroningendrenthe.nl/ontmoetingsdag/  

Vragen: classisscriba-groningen-drenthe@protestantsekerk.nl  

 

Rommelmarkt -  kofferbakverkoop 

Op zaterdag 6 juni 2026 wordt er opnieuw een 

rommelmarkt/kofferbakverkoop georganiseerd op het terrein naast de 

Zuiderkerk. Onze eigen inbreng bij de markt is kleinschaliger dan in het 

verleden. 
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Het plan is om een combinatie te maken van verkoop door de kerk zelf en 

verhuur van kavels aan particulieren die hun eigen spullen willen 

verkopen. Zo ontstaat er hopelijk een goed gevulde markt. 

• Er komen kramen met ingezamelde spullen voor verkoop ten bate 

van de kerk. ( welke door leden van onze kerk ingebracht  kunnen 

gaan worden op de derde zaterdag van de maand mei van 10.00 

uur tot 12.00 uur. Geen grote objecten zoals koelkasten, meubels 

of andere grote spullen) 

• Een aantal kavels wordt verhuurd aan derden voor een kofferbak 

verkoop.( dus ook u kunt een kavel 20 m2 huren voor eigen 

verkoop  €20 per kavel ) 

• Catering en toiletten worden door vrijwilligers verzorgd. 

Wilt u meedenken of helpen bij de organisatie? Neem dan contact op met: 

Cor Flokstra - 0591 553567 

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 15 mei is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 
Hemelvaartsdag 14 mei 

Zuiderkerk: Kerken met Vaart dienst, aanvang 9.00 uur. 

Voorganger:  Ds. G. W. van Vliet 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 17 mei 

Voorganger: Drs. R. Stoel 

Organist: Mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 
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